Op verkenning in Woerden 04-02-2023

Nadat ik in januari 2 visdagen geen vis op de kant had gekregen was mijn hoop
gericht op de visdag in Woerden op 4 februari om mijn slechte start van het jaar te
doorbreken. Zelf had ik hier jaren geleden ooit 1x gevist maar verder was dit water
mij onbekend. Gelukkig was Cees er wel goed bekend dus samen met een paar
anderen volgde ik hem vanaf het verzamelpunt naar de Singel die rond de
binnenstad loopt. Het water zag er mooi en erg veelbelovend uit. Vooral de plek waar
de Oude Rijn de Singel in stroomt is een bekende stek die met het beetje stroming
dat er stond gewoon naar snoek rook.

Alleen de kleur van het water maakte dat ik thjfeIde of dit wel de juiste plek voor dit
moment was. Mijn gevoel 3
bleek juist want buiten een
kleine aanbeet bij Cees kreeg
niemand daar actie. Ik besloot
te verkassen naar de
ondiepere rond het ziekenhuis
liggende sloten die een stuk
helderder waren. Marco en
Buch gingen met mij mee.
Cees en Mykel bleven hun
geluk beproeven in de
singels. Hoewel wij deze
sloten grondig uitkamden bleven ook hier de vangsten uit. Uiteindelijk kwam ik Walter
tegen die vanaf het startpunt bij de carpoolplaats hier heen was gevist en met moeite
2 snoekjes had gevangen. “Ze zijn erg traag” was zijn conclusie.

We besloten met z’'n vieren alvast terug te gaan naar het BP tankstation waar we

voor de lunch hadden afgesproken. Omdat we nog wat tijd over hadden tot de lunch
probeerden we daar ter plekke nog wat slootjes. Ik had de opmerking van Walter ter
harte genomen en was over gestapt op een zelf gemaakt Toetje met dubbele staart
die ik lekker langzaam kan vissen.




Dat bleek een goede beslissing want op de kruising van 2 ondiepe slootjes achter de
BP vergreep een klein snoekje zich aan mijn aas. De eerst was eindelijk binnen en
de nare bijsmaak van 2 blanco visdagen en een ochtend ploeteren was meteen
vergeten. Niet veel later was er een 2e snoek die bij de overstort achter de carwash
interesse in mijn Toetje toonde. Na eerst een keer te hebben mis gedoken was het
bij de volgende poging wel raak en ook mijn 2e vis van de dag mocht op de foto. Dit
was nog een mooie ook! En ook Marco wist in deze slootjes zijn eerste vis van de
dag te haken.

Inmiddels was het tijd voor de lunch en 1 voor 1 druppelden de vissers bij de BP
binnen op zoek naar een frietje of iets anders lekkers. Deze plotselinge golf van
klandizie was voor het personeel blijkbaar wat moeilijk op te vangen waardoor de
wachttijden voor de bestellingen opliepen en de kwaliteit van de friet achteruit ging.
Na de magen te hebben gevuld en gezellig ervaringen te hebben uitgewisseld was
het tijd voor deel 2 van de dag.
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Marco, Buch en ik besloten te verkassen naar het Wijkpark Molenvliet. Ook dit zag er
veel belovend uit. Ik had hier al snel succes bij een bruggetje waar Marco en Buch al
hadden gevist en haakte mijn 3e snoek van de dag. Ook Marco kwam lekker op
stoom met zijn 2e, 3e en 4e vis van de dag. Helaas had Buch niet zijn dag en bleef
de teller bij hem op 0 staan.

En de rest van de groep?

Dit is wat Mark over zijn ervaringen schreef:
Ronnie reed met mij mee, en was al vroeg bij me. We waren dus op tijd bij de
carpool
plaats in Woerden. lk was twee weken geleden al wezen voorvissen, maar had daar
weinig succes gehad.
Vanaf de carpool plaats zagen we al een aantal veelbelovende slootjes, Nico had
hetzelfde idee, dus begonnen we daar. Achter de BP had Nico al snel een snoekje te
pakken. Ronnie waren we inmiddels kwijt en Nico en ik gingen verder de woonwijk in.
Bij een duiker in het eerste slootje kreeg Nico een volger, 3 worpen later hing deze
ook. De sloot verder helemaal uitgelopen, maar geen actie meer. Bij een iets groter
water en aan de achterkant van de woontoren ging het wel even los; volgers,
losser en missers... Véél actie maar niks bleef hangen.
Nog verder de woonwijk in wist ik eindelijk een stropdas te strikken.
Heel mooi slootje gevonden met veel bruggen, duikertjes, waterplanten.
Onbegrijpelijk dat we daar geen actie kregen. Leon kwam nog even kijken en we
besloten voor de lunch nog even het slootje waar we zoveel actie

[ ... Weéér helemaal niks! Ze stonden duidelijk uit.
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Na de lunch met Ronnie en Nico naar het heldere water in het oosten van Woerden
gereden. Na een half uur haakte Nico af. Ronnie en ik visten door, maar een mooie
snoek die wegschoot en een volger van een baars van 40-45 cm was de enige actie.
Die baars was echt een unit! Echt een football.

Besloten om naar het park in het westen van Woerden te gaan. Daar Ronnie nog
een shad gegeven, met de belofte dat er nu vis uit ging komen. Drie worpen later had



ik mijn tweede snoek van de dag en 200 meter verder had Ronnie eindelijk ook vis.
Daarna helaas mijn Zilla flanker op de bodem geparkeerd. Parkje nog wel rond

gegaan, maar geen actie meer. Om 16:30 zijn we gestopt en naar huis gegaan.
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En ook Menk deelde zijn ervaringen:

Was even wennen om te vissen in zo’n nieuwe stad. Samen met Nico en nog een
paar anderen besloten we om vanuit het verzamelpunt te gaan beginnen. Uiteindelijk
dreef ik wat af van de rest, maar kwamen we elkaar weer tegen achter het BP-
tankstation.

Nico ving daar zijn eerste snoek. Na wat proberen in de omgeving weer terug naar
die plek. De rest was al vertrokken, maar ik besloot om de slootjes en de kleine plas

bij de parallelweg wat beter af te vissen.
Bij de plas ving ik al snel mijn eerste
snoek (ca 40 cm). Bij de daarop
uitkomende sloot was het ook direct raak,
maar loste ik hem na een korte strijd. Tot
mijn verbazing bleef de snoek wel actief
en greep nog 2 keer naar het aas, maar
zette helaas niet door. Toen doorgelopen
naar de volgende slootjes, maar zonder
succes.

Op de terugweg toch nog maar een keer
geprobeerd op die ene plek met hetzelfde
aas, maar een lichtere kleur, en dit keer
was het wel raak, een prachtige snoek
(70-80 cm).

Daarna met de auto verkast naar
omgeving Eilandenkade wat er
veelbelovend uitzag. Helaas niet echt een
succes, erg laag water met veel troep,
alhoewel ik nog wel 3 aanvallen op het
aas meemaakte.




Na de lunch was de koek voor mij op vanwege de hielspoor dat ik het laatste jaar
heb opgelopen, waardoor ik het meestal maar een paar uur volhoud.

Evengoed een leuke visdag gehad en weer een kans om even met iedereen kontakt
te hebben. Tot de volgende keer maar weer.

ledereen bedankt voor het delen van de foto’s en Menk en Mark bedankt voor het
delen van jullie ervaringen. Het was een leuke visdag die we wat mij betreft vaker in
ONns programma gaan terug zien.

Tot de volgende visdag!
Louis



